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Hitler in oorlog :  

Wat is er echt gebeurd? 
 

door A.V. Schaerffenberg 
 

Deel 8 
 

Hoofdstuk 7: 

Noordelijke verovering 
 

"Broeders zullen vechten en elkaar doden, mensen zullen ellende kennen. Een 

bijl-tijdperk, een zwaard-tijdperk--schilden zullen worden gekloofd--een wind-

tijdperk, een wolventijdperk, voor de ondergang van de wereld." 

                    Het visioen van de Noorse sibille (circa 800 na 

Christus) 

 

   Met het verdwijnen van de Poolse staat begin oktober, bevonden de Westerse 

Geallieerden zich plotseling in de handen van een oorlogsverklaring die alle be-

tekenis had verloren. Hun doel bij het uitvaardigen ervan was om Polen te redden, 

maar elke kans om dat land terug te krijgen was voor altijd verloren. In feite was 

al het gepraat over het "bevrijden" van de Polen verdampt, omdat de helft van hen 

bezet was door Rusland, dat de Fransen en Britten niet tegen zich in het harnas 

durfden te jagen. Er heerste een malaise van besluiteloosheid en onzekerheid in 
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Londen en Parijs. En de oorlog die in het oosten zo dramatisch van start was ge-

gaan, stagneerde in de volgende zes maanden tot vrijwel inactiviteit.  

   Maar gedurende die tijd was de Fuehrer niet besluiteloos of onzeker. Via alle 

diplomatieke kanalen waarover hij beschikte, liet hij de Franse en Britse autoriteit-

en herhaaldelijk weten dat hij zich uit Polen zou terugtrekken (met uitzondering 

van de Duitse stad Danzig) en alle vijandelijkheden zou opschorten. De Gealli-

eerden waren doofstom voor deze vredesvoorstellen. Daarom bereidde Hitler zijn 

offensief in het westen voor. Het moest worden uitgevoerd met dezelfde soort 

Blitzkrieg snelheid die de gevechten zo snel mogelijk zou beëindigen. Net als in 

Polen wist hij dat de tijd tegen hem werkte. Duitsland bezat niet de voorraden 

grondstoffen die nodig waren voor een langdurig conflict. Hij herinnerde zich de 

extreme ontberingen die het thuisfront tijdens de Eerste Wereldoorlog moest door-

staan, ontberingen die uiteindelijk de samenleving verpletterden en de ineen-

storting van november 1918 inluidden. Hij was zich er als ervaren frontsoldaat in 

de loopgraven niet minder van bewust dat statische uitputtingsslagen in deze oor-

log net zo goed een nederlaag betekenden als in de vorige.    

   De oorspronkelijke datum voor zijn offensief was 17 januari 1940. Maar één 

week voor de Duitse operatie vielen de details in handen van de geallieerden toen 

een majoor van de Luftwaffe, ongehoorzaam aan zijn orders, zijn topgeheime 

kopie van de aanval aan boord van een klein vliegtuig meenam, waarvan de piloot 

verdwaalde door het slechte weer en in België landde. Het hele offensief moest 

worden geschrapt en Hitler vroeg zijn generaals om met iets totaal anders te 

komen. Een paar weken later was hij ontzet toen hij hoorde dat ze een herhaling 

voorstelden van het uitputtingsslag in de Eerste Wereldoorlog door loopgraven-

gevechten tussen de Duitse Westelijke Muur of Siegfriedlinie en de Franse Magi-

notlinie. "Heren," foeterde hij, "dit is 1940, niet 1914!" Terwijl hij zijn eigen 

ideeën schetste voor een "bliksemoorlog" in het westen, ontdekte hij door puur 

toeval dat generaal Erich von Manstein al plannen had gemaakt voor precies zo'n 

offensief, lang niet bekend bij de Fuehrer.  

   Hoewel Manstein de chef-staf was van het hoofdkwartier van Army Group "A" 

in Koblenz, werd hij naar de achtergrond gedrongen en overgeplaatst naar een ob-

scuur commando, het XXXVIII Corps dat in Stettin werd gevormd, waar hem ef-

fectief het zwijgen werd opgelegd. Zijn concept van een dynamische voorwaartse 

beweging met gemotoriseerde eenheden door de Ardennen, een gebied dat onbe-

gaanbaar werd geacht voor tanks en de meeste andere gemotoriseerde voertuigen, 

zette zijn superieuren, die vastzaten in de strategieën van statische loopgravenoor-

log, ertoe aan "zich te ontdoen van een indringer", zoals hij later zei. Hitler was 

zich bewust van de hopeloze verslaving van de Generale Staf aan verouderde 

tactieken (maar nog niet achterdochtig over het verraad dat de leden tegen hem 
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pleegden) en had op 17 februari een geheime ontmoeting met Von Manstein. "Met 

verbazingwekkende snelheid," herinnerde von Manstein zich, "begreep hij stand-

punten die de legergroep maandenlang had verdedigd. Hij gaf mijn ideeën zijn 

volledige goedkeuring." Samen werkten de twee mannen elk punt van het nieuwe 

offensief, gepland voor begin mei, uit. Hun voorgestelde strategieën kwamen op-

merkelijk overeen, maar waren noodzakelijkerwijs complementair: Details van de 

algemene visie van de Fuehrer werden ingevuld door von Manstein.  

   Terwijl Duitsland een duidelijk voordeel had tegen Polen, was het in de minder-

heid door de gecombineerde strijdkrachten van Nederland, Frankrijk en Groot-

Brittannië. Tegenover de 106 divisies van het Duitse leger hadden de Fransen er 

110. In combinatie met de Britse Expeditietroepen en de Belgische en Nederlandse 

legers waren Hitlers grondtroepen numeriek duidelijk in het nadeel. Bovendien 

werd de Wehrmacht technologisch geëvenaard of overtroffen door veel van het 

geallieerde materieel. Bijvoorbeeld, de 32-tons Franse char de manoeuvre B1 bis, 

met zijn 75-mm houwitser, was de beste tank ter wereld, veel beter dan het 2-cm 

kanon afgevuurd door de Pzkw II, beschreven door Innes als "de ruggengraat van 

de Duitse Panzertroepen tot ver na het begin van de oorlog" (43). Het was 

eigenlijk een trainingstank die bij gebrek aan beter in dienst werd gesteld. De 

pantserdivisies van de Wehrmacht waren zo dun bezet met technisch ontoereik-

ende exemplaren zoals de Pzkw II, dat ze zwaar leunden op de weinige, zij het 

verouderde TNHP tanks die in beslag waren genomen van het Tsjechische leger na 

de crisis van 1938. Even superieur was de snelle Franse (25 mph) Somua S-35 me-

dium tank.  

   De Franse luchtmacht had 1.300 vaak prachtige vliegtuigen, zoals het twee-

motorige aanvalsvliegtuig, de Potez, en uitstekende gevechtsvliegtuigen, vooral de 

Dewoitine 520, Bloch 151 en Morane-Saulnier 406. Zelfs de kleine Nederlandse 

luchtmacht vloog met de modernste Fokker G-I. Zelfs de kleine Nederlandse 

luchtmacht vloog met ultramoderne gevechtsvliegtuigen, waaronder de Fokker G-I 

met twee boomstammen. Deze overwegingen overtuigden de Franse minister van 

Lucht, Guy La Chambre, dat de Luftwaffe gemakkelijk verslagen kon worden. 

Generaal Maurice Gamelin, de chef-staf was niet minder zelfverzekerd toen hij 

zijn zeven gemotoriseerde divisies vergeleek met de vijf inferieure pantserdivisies 

van de Duitsers. 

   De dag voordat Hitler een ontmoeting had met Von Manstein om hun inspan-

ningen voor een nieuw offensief plan tegen het westen te consolideren, kwam hun 

mei-tijdschema in gevaar toen de Britse torpedobootjager Cossack de Noorse 

Jossing Fjord binnenvaarde om een ongewapend Duits gevangenenschip, de Alt-

mark, aan te vallen. Noorwegen negeerde deze laffe schending van zijn eigen 

soevereiniteit, maar Hitler was nu op de hoogte van de geallieerde bedoelingen in 
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Scandinavië. De redding van een paar gevangenen van de Altmark, hoewel het 

dekmantel van de Kozak was, was niet de moeite waard om zich druk over te 

maken. Van echt belang was Oslo's geopenbaarde samenspanning met de Britten.  

   Tijdens een Duitse militaire conferentie in december 1939 onthulden marine in-

lichtingenofficieren in een situatierapport dat Joodse politici het internationaal 

recht al hadden overtreden door de neutraliteit van Noorwegen te schenden: " ... de 

huidige Noorse regering heeft een geheim verdrag getekend met Groot-Brittannië 

dat inhoudt dat als Noorwegen betrokken raakt in een oorlog met één van de grote 

mogendheden, een invasie door Groot-Brittannië kan worden uitgevoerd met 

Noorse toestemming. Een landing is gepland in de buurt van Stavanger en Kris-

tiansand is voorgesteld als mogelijke Britse basis. De huidige Noorse regering, 

evenals het Storthing (parlement) en de hele buitenlandse politiek, wordt gecon-

troleerd door de bekende Jood Hambro (Carl Joachim Hambro, ook bekend als 

"Hamburger"), een grote vriend van Hore-Belisha (de Joodse minister van Oorlog 

van Groot-Brittannië). Al enige tijd worden de sympathieën van het Noorse volk 

bewust in een pro-Britse, anti-Duitse richting gedreven en de hele Noorse pers 

staat onder Britse controle. Hambro misbruikt zijn positie en probeert, met de hulp 

van talloze Britse agenten, Noorwegen onder Britse invloed te brengen of volledig 

afhankelijk te maken." 

 Churchill's plannen om Noorwegen in te nemen waren al goedgekeurd door de 

Royal Navy, die de volgende maand de laatste hand legde aan de voorbereidingen 

voor de invasie. Het gevaar was groot. Als de Geallieerden Noorwegen in handen 

zouden krijgen, zouden hun vliegtuigen en schepen onmiddellijk binnen aanvals-

bereik van het Reich zijn en zou de industriële levensader van het Reich 

doorgesneden worden. Met de vijand in Narvik, op slechts 133 mijl van Gaelliva-

re, zouden 11 miljoen van de 15 miljoen ton ijzererts van Duitsland verloren gaan. 

Gaellivare was het belangrijkste mijnbouwcomplex van Zweden.  

   Hitler wist niet dat de Royal Navy, in samenwerking met Frankrijk, de ontgin-

ning van neutrale Noorse wateren had gepland voor 8 april. Hij gaf het bevel om 

de tegeninvasie de volgende dag te laten beginnen. Jaren later vertelde de Fuehrer 

ambassadeur Walter Hewel dat hij Noorwegen nooit zou zijn binnengevallen als 

de Duitse onderscheppingsdienst Winston Churchill niet had gehoord toen hij de 

Franse premier Paul Reyaud vertelde dat de Britten Noorwegen als eerste zouden 

innemen. Zo gewaarschuwd, mobiliseerde Hitler onmiddellijk een aanval naar het 

noorden. Duitse en Geallieerde operaties liepen zo parallel dat hun strijdkrachten 

elkaar op zee tegenkwamen voordat ze aan land konden gaan, toen de Britse de-

stroyer Glowworm tot zinken werd gebracht door Admiraal Hipper nadat ze de 

zware kruiser had geramd en een gat van 120 voet in haar boeg had geslagen.  

   De invasie bestond uit Luftwaffe parachutisten die het vliegveld van Stavanger 
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veroverden, met Duitse landingen op zee bij Oslo ("de eerste metropool ooit die 

viel voor troepen die uit de lucht waren neergedaald", Grunwald, 50), Kristian-

sand, Bergen, Trondheim en het zo belangrijke Narvik. Noorse kustbatterijen bom-

bardeerden de Bluecher van de Kriegsmarine voordat ze haar troepen aan land kon 

brengen. Daarna maakten ze de nieuwe zware kruiser af met een aantal torpedo's, 

waardoor het schip kapseisde en meer dan duizend mannen verdronken. Ondertus-

sen torpedeerde de Britse onderzeeër HMS Truant de lichte kruiser Karlsruhe en 

bracht deze tot zinken. De volgende dag verrasten zes Engelse torpedojagers tien 

torpedobootjagers van de Kriegsmarine. In de heftige vuurgevechten die volgden, 

verloren beide partijen twee schepen.  

   Op 12 april verscheen de Royal Navy in groten getale bij Narvik, dat was inge-

nomen door een kleine troepenmacht van Wehrmachtsoldaten onder leiding van 

generaal-majoor Eduard Dietl, wiens 2.000 mannen van de 3de Bergdivisie 

(Gebirgsjaeger) 25.000 geallieerde troepen probeerden tegen te houden. 

Grootschalige landingen door Franse en Britse troepen vonden al plaats bij 

Harstad op de Lofoten tegenover Narvik, Namsos en Aandalesnes. Twee dagen 

eerder braken torpedobootjagers van de Royal Navy de haven binnen en brachten 

elk Duits schip tot zinken of beschadigden het zwaar, inclusief het munitie bevoor-

radingsschip van Dietl.  

 Drie dagen later bracht het machtige Britse slagschip Warspite, gesteund door een 

flottielje van verschillende oorlogsschepen, alle resterende vijandelijke schepen tot 

zinken, evenals zeven torpedojagers, zonder noemenswaardige schade aan zichzelf 

toe te brengen. Tegen die tijd hadden de Duitsers drie kruisers, negen torpedoboot-

jagers plus een dozijn koopvaardijschepen verloren, waaronder nog twee kruisers 

en een torpedobootjager die zwaar beschadigd waren, tegen lichte Royal Navy-

slachtoffers. Operatie Weseruebing, zoals de invasie van Noorwegen door de 

Wehrmacht werd genoemd, leek op een ramp af te stevenen, terwijl Dietls Ge-

birgsjaeger volkomen afgesneden waren in hun Arctische schuilplaats, zonder eni-

ge voorraden, tegen een numeriek overweldigende vijand. Terwijl de Fransen en 

Britten oprukten om de aanval in te zetten, riep Dietl via de radio de hulp in van 

de Luftwaffe. Die kwam onmiddellijk met een luchtbrug van Ju-52's die para-

chutesprongen uitvoerden, de eerste in hun soort. Al snel dreven rantsoenen, muni-

tie en zelfs versterkingen in de vorm van parachutisten naar het belegerde garni-

zoen. Opnieuw keerden nationaalsocialistische innovatie en moed een anders 

hopeloze situatie om.  

   Nu was het moment van wraak gekomen. Op May Day was het zover voor de 

Britse oorlogsschepen die Duitse schepen hadden vernietigd die Narvik 

probeerden te bevoorraden. Een eskader Stuka duikbommenwerpers en nieuwe 

Junkers Ju-88 medium bommenwerpers verscheen boven Harstad, de belangrijkste 
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haven van de Geallieerden in Noorwegen. Ze vernielden de gigantische haven-

faciliteiten. Schreeuwend uit de lucht als Valkyries brachten de gevechtsvlieg-

tuigen van Luftflotte V de zware kruiser HMS Curlew tot zinken, samen met een 

torpedobootjager en een troepentransportschip. Het slagschip HMS Resolution en 

nog twee kruisers vluchtten zwaar beschadigd naar Groot-Brittannië, ook al waren 

deze eenheden uitgerust met dodelijk Bofors pom-pom geschut, één van de meest 

effectieve luchtafweerkanonnen van de oorlog. Dit was echter nog maar het begin. 

In steeds grotere aantallen begonnen de Stuka's en Ju 88's elk geallieerd oorlogss-

chip in de Noorse wateren tot zinken te brengen of onklaar te maken. RAF en 

Franse gevechtsvliegtuigen werden haastig uitgezonden om ze te onderscheppen, 

maar ze werden weggevaagd door Messerschmitt-109's.  

   In een laatste, opperste poging veroverden Frans-Britse troepen uiteindelijk Nar-

vik op 28 mei, toen Dietl en zijn bende verdedigers zich terugtrokken in de nabi-

jgelegen bergen. De kosten waren echter te hoog en de dreigende val van Frank-

rijk dwong de Geallieerden om de stad bijna net zo snel te verlaten als dat ze hem 

bezet hadden.  

   Toen, tot ieders verbazing, evacueerden de Engelsen, zonder andere geallieerde 

bevelhebbers in te lichten, plotseling het zuiden van Noorwegen en lieten hun ver-

bijsterde Noorse en Franse kameraden achter op de stranden die bezaaid lagen met 

verwrongen, smeulend oorlogsmaterieel. Het zou niet de laatste keer zijn dat Bri-

tannia haar bondgenoten in de steek liet. Het zou ook niet de laatste keer zijn dat 

haar troepen de zee in werden geduwd. De Duitsers, overal in de minderheid, be-

halve in de lucht, hadden haar poging om Noorwegen in te nemen afgeslagen in 

een van de zwaarst bevochten, briljantste, meest innovatieve militaire campagnes 

van de moderne tijd.  

   De overwinning van de nationaal-socialisten was verstrekkend, omdat het niet 

alleen de Britse plannen om Noord-Duitsland aan te vallen dwarsboomde en de 

vitale ijzerertsvoorraden van het Reich uit Zweden veilig stelde, maar ook de 

Kriegsmarine en Luftwaffe ongekend belangrijke bases gaf van waaruit ze konden 

opereren tegen de geallieerde scheepvaart. Hitlers Noorse Campagne bewees dat 

een vastberaden groep ideologisch geïnspireerde strijders, ongeacht hun 

numerieke nadeel, het beter kan opnemen tegen anders overweldigende vijanden 

die minder gemotiveerd zijn.  
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